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De bezetting ging niet ongemerkt aan de stad 
Woerden en haar bevolking voorbij. Tijdens 
de jaarlijkse herdenking van de gevallenen op 
de Algemene Begraafplaats aan de Meeuwen-
laan in Woerden, worden sinds enkele jaren 
de namen van 36 omgekomen inwoners opge-
lezen. Daartussen bevinden zich ook de 
namen van de broers Jan en Faas van Elk, 
twee in Woerden geboren en getogen mannen. 
Hun broers Gijs en Teus overleefden de oor-
log wel.
De vier broers waren zonen van Jan van Elk 
(1881 - 1931) en Neeltje Lokhorst (1883 - 
1956). Zij waren de ouders van een degelijk 
gereformeerd Woerdens gezin met in totaal 
negen kinderen: vier zonen en vijf dochters. 
Kerkelijk waren zij zeer meelevend: opa Jan 
en vader Jan hadden kerkelijke functies ver-
vuld, zoals ouderling en diaken, en de kinde-
ren waren opgevoed in het ‘spoor der vade-
ren’. Met andere woorden: alle jongens wer-
den lid van de Knapenvereeniging Obadja en 
de Jongelings Vereeniging op Gereformeerde 
Grondslag Timotheüs, die gelieerd waren aan 
de Gereformeerde Kerk. Daarna werden zij 
geacht (vrijwillig) lid te worden van de man-
nenvereniging.
Voor de meisjes van het gezin gold iets verge-
lijkbaars. Ook zij waren lid van de verenigin-
gen van deze kerk. Vader Jan maakte ooit deel 
uit van het bestuur van de protestantse 
Woningbouwvereniging Patrimonium.

Een pasfoto van melkslijter Jan van Elk.

Alle kinderen hadden veel vrienden, maar de 
vrienden- en kennissenkring beperkte zich tot 
het gereformeerde domein van Woerden. 
Zoals de jongste dochter van het gezin het 
ooit zei: “de kerk en het geloof waren alom 
en er viel niet aan te ontkomen”. Daarmee 
was het gezin Van Elk geen uitzondering in 

Jan en Faas overleefden de oorlog niet
Woerden was tijdens de Tweede Wereldoorlog een kleine provinciestad op de grens van 
Zuid-Holland en Utrecht met zo’n 9000 inwoners. De bevolking woonde over het alge-
meen nog binnen de singels die Woerden omvatten, hoewel de oude stadwallen op een 
klein stukje na waren verdwenen. Het stadje was militair van weinig waarde, ofschoon 
er een van de kledingmagazijnen van de Koninklijke Landmacht was gevestigd. Ook 
binnen dit slaperige stadje kwamen mensen in verzet tegen de bezetter. Het lot van een 
viertal broers wordt hier beschreven.

door Bert van Elk
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het vooroorlogse en verzuilde Nederland. Het 
leven speelde zich af binnen de geloofsrich-
ting en daar hield men zich aan. Als goed 
gereformeerde ging je naar de Gereformeerde 
Kerk, haalde je de boodschappen bij een 
gereformeerde kruidenier, bestelde je de 
kolen bij een gereformeerde kolenhandelaar, 
ging je naar een gereformeerde kapper, sloot 
je verzekeringen af bij een gereformeerde 
verzekeringsagent, enzovoorts.

Vader Jan had aanvankelijk de kost verdiend 
in de steenindustrie van Woerden, Rietveld en 
Barwoutswaarder en wel als kleivletter (hij 
bracht klei per schip van de ontginningsgron-
den naar de steen- en pannenbakkerijen), maar 
veranderde tussen 1905 en het begin van de 
Eerste Wereldoorlog van beroep. Hij werd de 
eerste Woerdense melkman die zijn melk van 
melkfabriek Excelsior aan de Utrechtsestraat-
weg betrok. Voor alle duidelijkheid: Jan was 

werknemer van de fabriek en geen midden-
stander. ’s Morgens haalde hij bij de fabriek 
(later de Mona-fabriek) de melk om die ver-
volgens in de stad uit te venten. Dat deed Jan 
’s middags nog een keer. Daarvoor had hij 
aanvankelijk de beschikking over een kar met 
trekhond en later alleen een kar. Jan’s werk 
was voor die tijd uiterst modern, want zijn 
collega-melkventers betrokken hun melk 
rechtstreeks bij de boeren en vonden volgens 
overlevering Jan en zijn handeltje maar niets.
Jan overleed op maandag 2 maart 1931 op 
49-jarige leeftijd als gevolg van leverkanker.

Zoon Jan
De oudste zoon van het echtpaar werd op 
maandag 26 november 1906 geboren en naar 
goed gebruik vernoemd naar opa van vaders-
zijde: Jan. Zoon Jan werd, toen het zover was, 
bij de landmacht ‘buiten tegenwoordigheid’ 
ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de 

lichting 1926 uit de gemeente Woerden (num-
mer 24). Hij kreeg driemaal uitstel van eerste 
oefening: in 1926, 1927 en in 1928.

Jan had wat jaren bij een drogist gewerkt en 
begon in zijn jeugdige overmoed voor zich-
zelf een verfhandel annex drogisterij, daarbij 
gesteund door zijn vader die ziek werd. Zoon 
Jan was, zoals zijn zuster Riek van Elk het 
later zei, daarvoor niet geschikt en het werd 

commercieel geen groot succes. De onderne-
ming leidde een kwakkelend bestaan. Jan had 
echter geluk. Omdat vader Jan te ziek werd 
om te werken, mocht zoon Jan de opengeval-
len plaats bij melkfabriek Excelsior in Woer-
den innemen.

Zoon Jan kreeg in 1930 te horen dat hij defi-
nitief niet voor zijn nummer hoefde op te 
komen: hij was de kostwinner van het gezin. 
Alle gezinsleden die op dat moment al werk-
ten, moesten meehelpen om te voorzien in het 
onderhoud van het gezin en leverden het sala-
ris in.
Toen Jan op 22 september 1932 trouwde met 
Marie Spruit, verliet hij de ouderlijke woning. 
Het echtpaar kreeg uiteindelijk twee kinde-
ren: Jan en Wil.

Oranje Vrijbuiters
Zoon Jan overleed zondag 25 februari 1945 in 
het concentratiekamp Dachau aan de gevol-
gen van dysenterie en vlektyfus. Waarom en 
hoe is hij opgepakt? Jan was in het verzet in 
Woerden terechtgekomen via architect Niek 
van Donkelaar, compagnon bij het Woerdense 
architectenbureau J.H. Bodegraven. Van Don-
kelaar was lid van verzetsgroep De Oranje 
Vrijbuiters uit Utrecht. Van Donkelaar werd 
het met Jan eens over het gebruik van een 
pand aan de Rijn (nu de Rijnstraat) als onder-
duikadres.1 Jan gebruikte het pand voor zijn 
melkhandel en mensen die het pand in- en 
uitliepen, zouden niet opvallen.

De Oranje Vrijbuiters verborgen Joden en 
hadden voor dat doel drie ‘doorgangshuizen’ 
ingericht: in Woerden, Utrecht en Epe. Jan 
hield volgens de overlevering zestien Joodse 
onderduikers (onder wie een Woerdense 
familie; het is niet zeker of dat de Rosen-
baums waren of de familie Isaacs) in zijn 
zaak verborgen. Volgens zijn dochter Wil ver-
bleven er ook onderduikers in het woonhuis, 
Kruittorenweg 24 in Woerden.
Jan en de overige leden van de verzetsgroep 
werden op 25 augustus 1943 door de Sicher-

Het gezin van Jan van Elk en Neeltje Lokhorst, na het overlijden van vader Jan. In het midden de drie 
broers (v.l.n.r.) Teus, Faas en Gijs. De oudste zoon, Jan, ontbreekt op de foto, omdat hij al het huis uit was.

Een advertentie van de winkel van vader Jan uit 
het Woerdensch Weekblad van maart 1926.
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te achterhalen. Hij werd in februari 1945 weer 
ingeboekt in Dachau en direct naar de Todes-
kammer van barak 22 gebracht. Jan overleed 
op 25 februari 1945. De lichamen van de 
overledenen werden niet verbrand, maar naar 
een massagraf op de Leieterberg, zo’n twee 
kilometer van het kamp, gebracht. In dat graf 
liggen duizenden gevangenen. Het is tegen-
woordig een kerkhof dat bij de KZ-Gedenk-
stätte Dachau hoort.
Er is niet veel bekend over wat Jan heeft mee-
gemaakt tijdens zijn gevangenschap. Zijn 
oudste zus Riek kreeg na de oorlog een brief 
van de al genoemde medegevangene Groene-
mans. Hij laat weinig meer los over hun 
behandeling in de kampen dan dat die “beest-
achtig” was en schreef dat hij dat in een 
gesprek wel nader wilde toelichten als daar-
aan behoefte was. Jan heeft vanuit de concen-
tratiekampen ook diverse briefjes naar zijn 
gezin gestuurd. Enkele restanten van die brie-
ven zijn bewaard gebleven.5

Jan’s naam is na de oorlog geplaatst op de 
‘Erelijst der namen van hen, die voor het 
vaderland zijn gevallen’. Riek heeft eens ver-
teld dat het haar achteraf niet heeft verbaasd 
dat de verzetsgroep is opgerold. Jan was vol-
gens haar iemand met een open karakter die 
maar moeilijk geheimen kon bewaren.

Faas
In 1912 werd op 27 augustus het vijfde kind 
van vader Jan en moeder Neeltje Lokhorst 
geboren. Zoon Faas, vernoemd naar de vader 
van Neeltje, doorliep de lagere school zonder 
problemen en mocht zelfs naar de mulo. Voor 
een kind van een arbeider was dat destijds 
bijzonder. Toen hij aan het eind van de jaren 
twintig het diploma behaalde, werkte hij eerst 
enige tijd bij Gemeentewerken Woerden, 
maar ging hij uiteindelijk aan de slag bij de 
Verenigde Verzekeringsmaatschappijen, 
Maliebaan 46 in Utrecht. Hij bekwaamde zich 
in boekhouden en belastingen en verdiende 
zo ook bij, gelet op een advertentie die hij in 
het Woerdensch Weekblad van 1 februari 
1936 plaatste.

Faas onderging het lot van alle Nederlandse 
jonge mannen: hij werd op maandag 21 maart 
1932 als dienstplichtige ingedeeld bij het 4de 
Regiment Infanterie (4 RI), lichting 1932 uit 
de gemeente Woerden, nr. 112. De indeling 
bij deze landmachteenheid verdient enige uit-
leg. Veel Nederlandse infanterieregimenten 
waren destijds verbonden met een bepaalde 
regio. De militairen die er dienden, kwamen 
uit een bepaalde streek. Bij het 4de Regiment 
Infanterie dienden veel mannen uit Woerden 
en omgeving. 
Na een opleiding en parate tijd van enkele 
maanden kreeg Faas zoals dat heette Groot 
Verlof in september 1932. Hij was waarschijn-
lijk alle geleerde lessen al weer vergeten, toen 
hij in september 1936 op herhaling moest. 
Alsof het niet genoeg was, diende Faas nog 
geen jaar later alweer op te komen: van don-
derdag 15 september 1938 tot zondag 2 okto-
ber 1938, omdat de Sudeten-crisis uitbrak.6

heitsdienst gearresteerd in hun hoofdkwartier, 
Nieuwegracht 151 in Utrecht. Ze waren ver-
raden door een van de leden van de groep: 
informant - in SD-termen Vertrauensmann 
(V-Mann) - Joop de Heus. Deze Utrechter is 
hiervoor na de oorlog berecht en tot zeventien 
jaar gevangenisstraf veroordeeld.2

Natzweiler-Struthof
Jan is via de gevangenis in Scheveningen 
(Het Oranjehotel) en Kamp Vught op 26 mei 
1944 in Dachau aangekomen. De gevangenen 
waren in veewagens vervoerd. Hij kreeg num-
mer 69293. Na aankomst in het concentratie-
kamp moest Jan in een van de satellietkam-
pen (of onderkampen) van Dachau, Allach, 
werken in een BMW-fabriek voor vliegtuig-
motoren.
Hij werd na enige tijd overgeplaatst naar Mar-
kirch (nu Saint-Marie-aux-Mines) in de Elzas 
naar het concentratiekamp Natzweiler-Strut-

hof. Het was een zogenoemd Nacht und 
Nebel-kamp waarvan de gevangenen in Duit-
se ogen zeer gevaarlijk waren en dus dienden 
te verdwijnen. Ze moesten opgaan in nacht en 
mist. Hun nabestaanden kregen niet te horen 
waar hun familielid was overleden en was 
begraven.3

Jan verbleef er van 29 juli 1944 tot 4 oktober 
1944 en moest werken in een zeven kilometer 
lange tunnel, waarin een toeleveringsbedrijf 
van BMW was ondergebracht. Natzweiler-
Struthof moest echter door de onverwacht 
snelle opmars van de geallieerde troepen door 
Frankrijk worden ontruimd en dat betekende 
dat alle gevangenen per trein teruggingen 
naar Duitsland.4 Volgens medegevangene en 
vriend J.L. Groenemans uit Den Haag bracht 
het transport hen eerst terug naar Dachau en 
van daaruit weer naar satellietkamp Allach.
Wanneer Jan ziek is geworden, valt niet meer 

Zoon Jan van Elk achter zijn huis met zijn ventkar. De foto is naar alle waarschijnlijkheid in de jaren ‘30 
gemaakt op de Gedempte Binnengracht. Jan woonde met zijn vrouw aan de Kruittorenweg.

Het winkelpand aan de Rijn – tegenwoordig Rijn-
straat – tegenover de Bonaventurakerk dat vader 
Jan van Elk op 1 juni 1920 kocht.
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ter onbekend. Volgens het Nederlands Insti-
tuut voor Militaire Historie brachten de Duit-
sers hun krijgsgevangenen naar de Hervorm-
de kerk van Katwijk.7 De krijgsgevangenen, 
onder wie Faas, schijnen van daaruit een ont-
snappingspoging te hebben gedaan. Faas is 
bij die poging neergeschoten en overleed 
zaterdag 11 mei 1940.
Eén van zijn medesoldaten schreef pal na de 
gevechten op een minuscuul briefje hoe Faas 
overleden was en dat hij vlak voor hij stierf 
“alles met de dominee in orde had gemaakt”. 
Het briefje was, waarschijnlijk bij gebrek aan 
een exact adres, gericht aan de Woerdense 
gemeentepolitie. Een van de agenten bracht 
het briefje naar de gereformeerde predikant, 
ds. C. van Reenen. Deze had de moeilijke 

taak naar de winkel aan de Rijn te gaan en het 
nieuws te vertellen. 
Aanvankelijk werd Faas in de tuin achter de 
oude pastorie in Valkenburg begraven. Daar-
na volgde een tweede tijdelijk graf tot hij op 
23 oktober 1961 zijn definitieve rustplaats 
kreeg bij de Hervormde kerk in het midden 
van het dorpje, te midden van nog 34 andere 
gesneuvelde militairen. 
Faas kreeg postuum het Oorlogsherinnerings-
kruis met gesp voor bijzondere krijgsverrich-
tingen, Nederland mei 1940.8

Gijs
Het zevende kind van Jan en Neeltje, Gijsber-
tus, kwam op zaterdag 15 mei 1915 ter 
wereld. Hij doorliep in de jaren twintig de 
christelijke lagere school, de Wilhelmina-
school, die toen nog aan de Torenwal was 
ondergebracht. Daarna ging hij naar de in 
hetzelfde pand gehuisveste christelijke mulo, 
zonder overigens het diploma te behalen. Hij 
was - net als zijn broers - lid van de Knapen-
vereniging en later de Jongelings Vereeni-
ging.
Wat het beroep van Gijs moest worden, stond 
pas laat vast. Het overlijden van zijn vader op 
maandag 2 maart 1931 heeft ongetwijfeld 
zijn toekomst bepaald. Broer Jan nam de baan 
van zijn vader over en kon zo in zijn eigen 
onderhoud voorzien toen hij trouwde. Faas 
maakte ook al carrière in de verzekeringen en 
belastingen. Moeder Neeltje moest op een 
andere manier aan de kost komen. Zij veran-
derde de drogisterij en verfhandel aan de hui-
dige Rijnstraat tegenover de Bonaventurakerk 
in Woerden in een kruidenierszaak. Zo kon zij 
in het levensonderhoud voorzien van het 
grote gezin. Daarmee haalde zij zich nogal 
wat op de hals, want de economische crisis 
die de wereld in de jaren dertig in haar greep 
had, is nog altijd berucht. Om onder die 
omstandigheden een kruidenierszaak te 
beginnen, vereiste moed. Gijs ging dus aan 
het werk tussen de balie met de koffiemolen 
en de rollen beschuit in de rekken aan de 
wand.

Valkenburg
Op dinsdag 29 augustus 1939 volgde de alge-
hele mobilisatie van het Nederlandse leger en 
werd Faas weer onder de wapenen geroepen. 
Hij diende bij sectie 4 van de mitrailleurcom-
pagnie (MC, onder leiding van reserve-kapi-
tein L. Verleun) van het 3de bataljon van het 
4de Regiment Infanterie met majoor Jan Mal-
linckrodt als regimentscommandant. De een-
heid diende het vliegveld Valkenburg bij Kat-
wijk te verdedigen. Het vliegveld was in mei 
1940 nog niet klaar en leek daarom geen aan-
valsdoel te zijn, maar werd al wel bewaakt. 
Veel van de gebouwen aan de rand van het 
grote grasveld waren nog niet in gebruik. De 
MC van Faas was ingekwartierd in het Semi-
narie van Katwijk. Hij was op 10 mei 1940 
echter ingedeeld bij het detachement dat het 
vliegveld bewaakte.

Er is een opvallend detail over Faas’ mobili-
satieperiode te vertellen. Volgens zijn jongste 
zus, Adrie, huurde hij in Katwijk een kamer 
bij de familie Schoneveld om te kunnen stu-
deren. Adrie omschreef haar broer als een 
intellectueel “die alles las wat los en vastzat”. 
Hij liep, zoals zij het omschrijft, “in der 
vaderen spoor”. Het is niet verwonderlijk dat 
kerkelijk leven Faas ook in zijn mobilisatie-
plaats niet losliet. Hij werd een gewaardeerd 
lid van de Jongelingsvereeniging op Gerefor-
meerde grondslag, gelet op de rouwadverten-
tie die de Katwijkse vereniging plaatste in 
het Gereformeerd Jongelingsblad van 7 juni 
1940. 
Het verloop van de strijd om Valkenburg is 
bekend. Waar en wanneer Faas door Duitse 
parachutisten werd gevangengenomen, samen 
met andere militairen van zijn eenheid, is ech-

Een foto van Faas van Elk, soldaat van het 4e 
Regiment Infanterie, gemaakt tijdens de mobili-
satie bij een Katwijkse fotograaf.

Een mars van sectie 4 van de mitrailleurcompagnie van het 3de bataljon van het 4de Regiment Infanterie 
in de omgeving van Leiden. Faas loopt, tweede van rechts, met de fiets aan de hand.
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Kruideniersdiploma
Gijs werd met ingang van 1 januari 1935 door 
het Ministerie van Oorlog ingelijfd als buiten-
gewoon dienstplichtige, lichting 1935 uit de 
gemeente Woerden, maar hoefde niet op te 
komen, omdat hij onmisbaar was voor de 
kruidenierszaak.  
De eigen zaak van de familie betekende voor 
Gijs dat hij weer terug naar school moest, 
want moeder had geen kruideniers- en mid-
denstandsdiploma. Het kostte de nodige uren 
studie tussen het rondbrengen van de bood-
schappen door, maar op woensdag 26 oktober 
1938 slaagde Gijs in Utrecht voor zijn kruide-
niersexamen. Hij haalde hoge cijfers: vakbe-
kwaamheid schriftelijk 9 1/3 en mondeling 
8½. Voor handelskennis: schriftelijk 9 1/8 en 
mondeling een 7-.

Veel later heeft Gijs wel eens verteld dat de 
grutterij hem nooit echt heeft getrokken. Maar 
hij vertelde dat de goed gevulde kruideniers-
zaak hem en zijn gezin keurig en ongeschon-
den de oorlog heeft doorgeholpen. Hij kon de 
borstels, suiker en zeep bij boeren in de omge-

ving van Woerden ruilen tegen melk voor de 
twee opgroeiende kinderen Nel en Hans.  
Tijdens een van zijn rondes door Woerden en 
omgeving, op een fiets met voorop een grote 
rieten mand vol boodschappen, deed Gijs op 
een dag in 1934 de woning van de familie 
Van Helden, Van der Valk Boumanlaan 39, 
aan. Daar leerde hij het uit Rotterdam-Over-
schie afkomstige hulpje in de huishouding, 
Mien van Oosten, kennen. Het meisje, twee 
jaar jonger dan hij, was naar Woerden geko-
men, nadat zij haar opleiding tot kleuterleid-
ster had moeten opgeven, omdat haar vader 
door de economische crisis de opleiding niet 
meer kon betalen. Ze diende nu bij een nicht 
van haar: Marie van Helden. Op zaterdag 26 
september 1936 verloofde het paar zich, om 
uiteindelijk op 3 februari 1942 in Overschie 
te trouwen.

Op de tweede dag van de oorlog in 1940 
sneuvelde broer Faas in Valkenburg. Gijs 
haalde op verzoek van zijn moeder later de 
bescheiden persoonlijke bezittingen van zijn 
broer in Valkenburg op. Zijn broer kreeg hij 

niet meer te zien. Die was tijdelijk begraven 
in een massagraf. Op donderdag 26 december 
1940 woonde Gijs in Valkenburg nog een spe-
ciale kerkdienst voor de gevallenen bij. Faas 
kreeg een definitief graf te midden van andere 
gesneuvelden op het kerkhof bij de Hervorm-
de Kerk in Valkenburg.

Na de huwelijksvoltrekking vestigden Gijs en 
Mien zich in het winkelpand Rijnkade 5 III, 
hemelsbreed vijfhonderd meter meer naar het 
westen gezien vanuit de ouderlijke woning 
met kruidenierszaak. Daar bleef het gezin 
enkele jaren wonen, tot november 1949.
De oorlog ging door en de gevolgen werden 
voor iedereen steeds sterker merkbaar. Oproe-
pen voor de Arbeitseinsatz kreeg Gijs voor 
zover bekend niet. Misschien wel, omdat hij 
een kruidenierswinkel had. Dat betekende 
niet dat hij was vrijgesteld van alle dwangar-
beid. Op dinsdag 4 april 1944 kreeg hij via 

een gestencild briefje opdracht van de burge-
meester van Woerden mee te helpen met 
graafwerkzaamheden op Breeveld, ten oosten 
van Woerden, ter hoogte van de boerderij van 
W. Hofland (nr. 12), omdat de Duitsers de
omgeving van Woerden wilden inunderen.
Woensdag 5 en donderdag 6 april 1944 moest
er gegraven worden van 8.00 tot 18.00 uur.
Vergoeding voor de arbeid bedroeg 50 cent
per uur. De Woerdenaren moesten zelf een
schop en brood meenemen.

Verzet
Ook Gijs ging meedoen aan het verzet en 
werd lid van een plaatselijke verzetsgroep 
met de codenaam Uden. De echte datum van 
het begin van zijn verzetswerk is niet bekend; 
wel dat hij al voor 1944 lid was van de Neder-
landse Binnenlandse Strijdkrachten. De offi-
ciële datum van toetreding was dinsdag 
5 september 1944. 

Een van de Woerdense verzetsgroepen: groep Uden, met op de onderste rij, zittend, tweede van links Gijs 
van Elk. De helft van de leden van deze verzetsgroep was van gereformeerde huize.

Na het overlijden van haar echtgenoot besloot moeder Neeltje de drogisterij van haar echtgenoot om te 
zetten in een kruidenierszaak. Dat maakte zij bekend in een advertentie in het Woerdensch Weekblad van 
maart 1931.
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Gijs sprak na de oorlog alleen over het verzet 
als hem daarom werd gevraagd. Eén van zijn 
verhalen ging over wapens die ’s nachts in de 
omgeving van het Brediusbos waren gedropt. 
De inhoud van een container was in de vijver 
voor de boerderij terechtgekomen en de 
leden van de groep moesten alle wapens uit 
het water halen. Het natte wapentuig werd 
door Gijs naar Woerden gebracht, door de in 
onderdelen uiteengenomen wapens in de rie-
ten mand van zijn transportfiets te verstoppen 
en af te dekken met levensmiddelen. Tijdens 
één van de transporten kwam hij echter mar-
cherende Duitse militairen tegen. Omkeren 
zou argwaan wekken en daarom stapte hij af, 
ging keurig in de berm staan en verleende de 
soldaten beleefd de doorgang. Toen ze voor-
bij waren, stapte hij weer op en vervolgde 
zijn weg.

Gijs vertelde ook eens dat de natte wapens 
boven op zolder te drogen werden gelegd, in 
de zon voor het open dakraam. Hij zei zich 
pas later te hebben gerealiseerd hoe gevaarlijk 
dat was geweest, want de dochters van de 
buren hadden Duitse vriendjes. Een blik uit 
hun raam was voldoende geweest om de 
wapens te zien liggen...

Vanaf september 1944 werkte Gijs meer dan 
twintig jaar bij Defensie. De eerste jaren na 
het einde van de oorlog gebeurde er veel: Gijs 
trad aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten 
en bleef militair tot dinsdag 1 juli 1952. Dat 
was echter een verandering op papier, want in 
het dagelijks leven werkte hij sinds 1 maart 
1947 op het ‘magazijn’. De kruidenierszaak 
had hij, zodra het kon, gestaakt. Gijs bleef tot 
dinsdag 1 februari 1966 en kreeg toen eervol 
ontslag om in dienst te treden van de Martha-
Stichting in Alphen aan den Rijn als boek-
houdkundige kracht. Hij had het er erg naar 
zijn zin en bleef daar werken tot zijn overlij-
den in 1978.

Teus
Het achtste kind van het gezin, Teunis, werd 
op dinsdag 30 april 1918 geboren. Het  
ministerie van Oorlog lijfde Teus op zaterdag 
1 januari 1938 in bij de Koninklijke Land-
macht. Hij behoorde met ingang van donder-
dag 31 maart 1938 als gewoon dienstplichtige 
tot hetzelfde regiment als zijn oudere broer:  
4 RI en kwam op die datum voor de eerste 
oefening op (volgens zijn oudste zus Riek in 
Weert in Limburg). Op vrijdag 2 september 
1938 werd Teus overgeplaatst naar de 1ste 
compagnie tweede bataljon 4 RI. Hij kreeg 
groot verlof op zaterdag 25 februari 1939. 
Bij de mobilisatie op dinsdag 29 augustus 
1939 moest Teus weer onder de wapenen 
komen en werd ingedeeld bij de 2de compag-
nie van het eerste bataljon van 4 RI. Hij was 
in de meidagen van 1940 in dienst, maar lag 
tijdens die vijf dagen oorlog in het hospitaal 
in Leiden en vocht daarom niet mee. De 
demobilisatie liet op zich wachten, omdat de 

Duitsers daarmee pas akkoord gingen als een 
militair kon aantonen dat hij werk had. Teus 
bleef dus onder de wapenen en ging op 
woensdag 12 juni 1940 over naar de 1e com-
pagnie Bewakingsbataljon 4 RI en kreeg 
groot verlof op maandag 15 juli 1940. 
Teus trouwde met Jinke Brinks, kreeg vijf 
kinderen en overleed op 21 mei 2001 in 
Woerden.

Afsluiting
Daarmee is het verhaal van de vier zonen van 
de kleine middenstander uit Woerden Jan van 
Elk verteld. Zoveel jaar na dato zijn er nog 
veel vragen, maar of daar ooit een antwoord 
op komt? Waarom gingen bij voorbeeld twee 
van de vier zonen het verzet in? Wie de foto 
van de Woerdense verzetsgroep Uden bekijkt, 
ziet dat veel leden ook actieve lidmaten waren 
van de Gereformeerde Kerk in Woerden. Als 
kleine jongen zag ik elke zondag veel leden 
van Uden in de banken van de Opstandings-
kerk aan de Prins Bernhardlaan zitten.
Ook bij de andere Woerdense verzetsgroepen 
duiken de namen van gereformeerde jongeren 
op, zoals Daam Demper (getrouwd met Alie 
van Elk, de zus van Jan, Faas, Gijs en Teus), 
Huib de Koning, Van der Zouw, Van Ekeren, 
Goedhart en Cor van Elk (geen directe fami-
lie) om er maar een paar te noemen. Het is 
goed denkbaar dat de deze jongeren niet 
alleen uit innerlijke overtuiging in het verzet 
belandden (het Joodse volk was immers door 
God uitverkoren en dat schoot je dus te hulp). 
Het zou goed kunnen dat groepsdynamiek 
een rol speelde. Dat ze zich aansloten bij ver-
zetsgroepen, omdat andere geloofsgenoten 
ook actief waren. 
Misschien kan aan de rol van de gereformeer-
de jongeren in het verzet Woerden in de toe-
komst een onderzoek worden gewijd, want 
daarover is nog niet veel bekend. Waarom 
niet? Omdat iedereen in gereformeerde kring 
zijn mond hield. Opscheppen over wat je alle-
maal deed, gold destijds als hoogmoedig en 
was een doodzonde. Je daden waren immers 
bij God wel bekend. Bij zo’n onderzoek zou 

ook moeten worden gekeken naar de houding 
van gereformeerden in heel Nederland. En 
dan is het interessant om te weten of de Woer-
dense gereformeerden uitzondering waren of 
juist regel.

(Alle illustraties bij dit artikel komen uit de 
privécollectie van de auteur)

Noten
1. Dick van Nisius, Het spoor terug. Bezetting en

bevrijding van Woerden, Woerden 2000.
2. Utrechts Nieuwsblad 16 maart 1950.
3. Zie de beschrijving in: H. Piersma en J. Withuis,

Doodstraf op termijn: Nederlandse Nacht und
Nebel-gevangenen in kamp Natzweilers, Zutphen
2006.

4. Tagesbuch KZ Lager Dachau.
5. De fragmenten zijn in bezit van de enige nog in

leven zijnde dochter van het gezin, mevrouw A.
Loenen-van Elk.

6. Daarmee wordt gedoeld op de Duitse annexatie
van merendeels Duitstalige gebieden in Bohemen
en Moravië. Met deze annexatie beproefde Hitler
de politieke weerstand van Frankrijk en Enge-
land.

7. Zie ook de website www.mei1940.nl
8. Het werd toegekend op donderdag 19 februari

1948, nr. P.458.

Gijs van Elk loopt vlak na de bevrijding in uniform 
met zoon Hans door de Voorstraat.




